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DE VIERSLAG

U maakte dit mogelijk
• Geloofsverdiepende avonden
• Start parochiebrede jongerengroep
• Informatief parochieblad
• Gebeds- en bijbelstudiegroep
• Uitvaartzorg en stervensbegeleiding
• Doop, vormsel, eerste communie en huwelijk
• Rondleidingen kerken, tuinen en parken parochie
• Vastenactie/MOV
• Hulp aan fi nancieel kwetsbaren (Caritas)
•  Concerten door lokale muziekverenigingen in 

de gehele parochie
• Geestelijke hulp aan kwetsbaren
• Ontmoeting met ouderen
• Middag van bemoediging in Ommel
• Samenwerking met maatschappelijke organisaties
• Verbindende rol in dorpsgemeenschappen
• Vieringen en aanwezigheid in zorgcentra

Beste mensen,

Je bent pas rijk wanneer je iets bezit dat je niet kunt kopen. Dat is een mooi 
gezegde. Het is ook deze rijkdom waartoe God ons uitnodigt en waar we in de 
kerk naar streven. Ook in onze kerkgemeenschap willen we elkaar helpen om 
voor elkeen een bankrekening te openen voor dit soort rijkdom. Vrede, vreug-
de, goedheid, waarheid, verlossing, bevrijding, gerechtigheid, geborgenheid, 
kracht, troost …eeuwig leven: ze zijn met geen goud te betalen! God nodigt ons 
allemaal uit om hieraan mee te werken en allemaal hebben we deze rijkdom 
nodig. Als parochie willen we missionair en gastvrij hieraan blijven bouwen, 
ook met diverse initiatieven. Daar moeten we samen onze schouders onder zetten 
met onze aanwezigheid, inzet en gebed. Maar in het kader van de actie kerk-
balans willen we ook benadrukken dat het niet kan zonder uw financiele steun. 
Ik wil alle milde gevers van vorig jaar en afgelopen jaren hartelijk bedanken 
voor hun financiele bijdrage. Maar blijf a.u.b. meedoen. Wij rekenen op u!

Parochie Heilige Franciscus

Gastvrije kerk
De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. 
Voor wie regelmatig komt en voor wie af 
en toeaanschui� . Voor wie zoekende is en 
voor wie al jarenlang geloo� . In Gods huis 
is iedereen welkom. 

Inspirerende vieringen
In de kerk mogen we pauze nemen. Uitstij-
gen boven de drukte van elke dag. Tijd vin-
den om te bidden uit zorg en verdriet maar 
ook hoop en vreugde. Aangeraakt worden 
door God. Ons geloof beleven en delen.

Zorgzame gemeenschap
Huisbezook, zorg bij ziekte en overlijden, 
omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. 
Kerk-zijn is uit zich in Gods liefde delen 
met elkaar.

Geloof verdiepen
We vieren de sacramenten, leren over ons 
geloof en de Bijbel en bezinnen ons op 
belangrijke thema’s. In de kerk ontmoeten 
we God, groeien in geloof en raken geïn-
spireerd We staan verrijkt in het leven.

U kunt uw bijdrage ook in een envelop o.v. ‘Kerkbalans’ deponeren 
in de brievenbus van de kerk of bij het secretariaat van uw locatie.
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Wij willen extra inze� en op
• Gastvrijheid in onze kerken voor nieuwe mensen
• Ontmoeting met gezinnen (familiezondagen)
• Geloofsgroei voor kinderen en hun ouders
• Traject voor opname jongvolwassenen in de kerk 
• Alpha-cursus (kennismaking met christendom)
•  Koppeling meimaand Ommel met maatschap-

pelijke thema’s
• Live-streaming van uitvaarten en vieringen
• Digitaal betalen in onze parochie


